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Herest-HEMEL

De heem’len zijn gebouwd van wolken, zwaar,
Diep-dreunend blauw voor kleurloos-effen grijs,
Boven de huizen tastend naar elkaar,

En dan traag-varend naar de kim op reis.

De stad is klein, der grachten voor’ is vlak,
De huizen zijn der wolken fundament,

Het oude rood van menig pannen-dak

Is nu zoo diep, dat niemand dit herkent.

De zon is met het goud geblaert vergaan,

De late middag voelt den strengen wil

Van deez’ November dreigend naast zich staan,
En wordt ten regen triest, deemoedig stil.

Dit is het einde van Octobers feest,

Het donker blauw schuift onafwendbaar voor

De klare lucht, die 't schoonst daar is geweest:
Dit is het eind’: die diepte gaat teloor . . . ...
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