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De terugtocht der Russen uit Oost-Pruisen

DE VELDTOCHT IN SNEEUW EN IJS 
Een sledepark voor het vervoer van ammunitie en manschappen, aan de 

Oost-Pruisisch-Russische grens.

NAAR DE RUSSISCHE GRENS.
Duitsche veldbakkerijen die in een Oost-Pruisische stad gereed staan om naar de 

Russische grens te trekken.

RUSSISCHE KRIJGSGEVANGENEN.
Een transport krijgsgevangengemaakte Russen aan de Oost-Pruisische grens. De huizen op den achtergrond bieaen denzelfden treurigen aanblik als de verwoeste steden in 

België. Ook Oost-Pruisen schijnt danig van den alles verwoestenden oorlog te lijden te hebben gehad.
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HET VERVOER PER SLEDE.
Alle mogelijke sleden, die vroeger voor plezier­
tochten benut werden, worden nu gebruikt voor

militaire doeleinden,

DE VERWOESTING IN OOST-PRUISEN.
’n Treurig oorlogsbeeld. Een gansche stad in asch gelegd. Volgens de berichten, 
die ons van de Oost-Pruisische grens bereiken, hebben de Russen bij hun

terugtocht dorpen en steden zooveel mogelijk in brand gestoken.

GEÏMPROVISEERDE SLEDEN.
Teneinde het vervoer van ammunitie enz. te vergemakkelijken, 
worden er onder de wielen der wagens slede-ijzers aan­

gebracht.


