
DE DUITSCHE BEZETTING VAN ANTWERPEN

I)c reizigers, die niet de treinen uit Holland komen, worden in het station te 
Antwerpen door militairen gevisiteerd.

Een parade in Antwerpen door de bezettingstroepen gehouden, waarbij deze mei 
volle muziek door de straten trekken.

KARDINAAL MERCIER De kinderen v. d. Duitschen Kroonprins IN GRIJS-GRAUW TENUE

De Kardinaal vat'. Mechclen, over wien in de laatste dagcn’naar 
aanleiding van zijn herderlijk schrijven in de dagbladen zooveel 
gesproken werd, is een in België zeer geziene en algemeen 

beminde figuur.

Het viertal, in luitenants-uniform gekleed, vormt een aardig groepje. 
Van links naar rechts op de foto: Friedrich, Hubert. Ludwig-Ferdinand, 

Wilhelm.
De Keizer van Duitschland in oorlogstenue. Deze 
foto werd in het Duitsche Hoofdkwartier genomen

HET DUITSCH-TURKSCHE BONDGENOOTSCHAP

Von der Goltz-Pascha verlaat het Parlementsgebouw 
te Constantinopel.

Dr. Hikmet-Bei en I. Roth, die als vertegenwoordigers van de Turksche 
Roode Halve Maan in Berlijn vertoeven.


