
UIT HET KAMP DER GEALLIEERDEN

BELGISCHE VLAGGENDAG TE PARIJS.
Evenals te Londen is er te Parijs een Belgische vlaggendag 
gehouden. Op onze foto wordt een Fransch cavalerist met een 

Belgisch vlaggetje getooid.

‘T ZWARE JAPANSCHE B E L E G E R I N G S G E SC H U T.
Volgens een gerucht, dat intusschen weer is tegengesproken, zou 
Rusland een gedeelte van ’t zware Japansche belegeringsgeschut, 

waarvan wij hier een kanon afbeelden, willen overnemen.

DE NIEUWE COMMANDANTEN VAN TSING-TAU.
Links: Luit.-Generaal Kamio, de Japansche commandant van 
Tsing-tau, rechts: Majoor Barnardiston, de Engelsche com­

mandant.

DE ONDERGANG VAN DE ,,EMDEN”
De eerste foto’s van den ondergang van de „Emden” zijn in Europa aangekomen. Onze foto geeft 
de hevig beschoten „Emden”. Op den voorgrond een sloep met gewonde Duitschers, die aan 

boord van de „Sydney” worden gebracht.

HULP VOOR HET ARME BELGENLAND.
Het Amerikaansche schip „Maskinonce”, varende onder neutrale vlag, is met een lading 

eetwaren, ter waarde van 300.000 dollar, onderweg voor het geteisterde België.

De beschadigde gashouder te Hartlepool.
HET BOMBARDEMENT VAN DE ENGELSCHE KUST. 

De gebombardeerde abdij te Whitby. De verwoesting in het salon van het Grand Hotel te Scarborough.


