
DE DUITSCHE LEGERS IN HET OOSTEN EN WESTEN

VERSCHE TROEPEN NAAR DE YSER
Uit Antwerpen zijn er in de laatste dagen wederom duizenden Duitsche soldaten naar het front aan de Yser en Dixmuiden vertrokken. Nog steeds vraagt de aanval op dit kleine stukje onbezet 

België het leven van duizenden en nog eens duizenden mannen.

I N ANTWERPEN .
De wacht voor het Centraalstation te Antwerpen wordt afgelost.

GENERAAL MACKENSEN,
die den aanval tegen Lodz geleid heeft.

VERDEKT OPGESTELD.
Een verdekt opgesteld machinegeweer wordt door een officier ingesteld.

KRIJGSGEVANGEN EN.
Krijgsgevangen Turco’s en een gewonde Fransche soldaat, onder bewaking van Duitsche 

militairen.

EEN PRETTIG OOGENBLIK VOOR DE HOLBEWONERS.
Men kan het den Duitschen soldaten aanzien, dat zij het wel prettig vinden een foto van zich 

te laten maken bij hun holwoningen. Hoevelen van hen zouden nu nog in leven zijn?

UIT EIGEN LAND

Jhr, Mr. W. F. ROËLL,
burgemeester van Amsterdam, wiens naam serieus wordt genoemd als 
opvolger van Mr. v. Leeuwen als Comm. d. Koningin in de prov. N.-Holland.

DE MINISTER VAN OORLOG IN HET I N T E R N E E R I N G S K A M P TE ZEIST.
Naar aanleiding van het gebeurde in het Belgische interneeringskamp te Zeist, heeft de Minister van Oorlog, de heer Bosboom, een bezoek aan het 

bedoelde kamp gebracht.
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