
De Duitschers in het Oosten en Westen

DE BROODUITDEELI NG.
Aan de arme bevolking van Antwerpen, door wie groot gebrek wordt geleden, wordt door de 

Duitsche soldaten zooveel mogelijk dagelijks brood uitgedeeld.

HET HERSTEL. VAN DE BRUGGEN.
Een brug in de buurt van Antwerpen, die totaal was vernield, wordt met groote nauwkeurigheid 

door Duitsche geniesoldaten, ohder leiding van de officieren, hersteld.

HET TRANSPORT VAN EEN VLIEGMACHINE.
Een Duitsche vliegmachine, die, zooals men ziet, onderaan duidelijk zichtbare 
herkenningsteekenen heeft, wordt door middel van een automobiel vervoerd.

LANGS DEN SPOORWEG.
In practische, speciaal daartoe ingerichte wagentjes maken 
Duitsche inspecteurs inspectietochten langs de spoorbanen.

I N H ET WOUD.
Deze interessante kiek toont ons den bouw van de onderaardsche 
steden, die op ingenieuse wijze voor den vijand verborgen zijn.

HET MAAL AAN DEN TREIN.
Overal in Duitschland zijn aan de stations’tafels opgesteld, waaraan de 
officieren en soldaten de hun aangeboden hartversterkingen kunnen gebruiken.

„LIEBESGABEN ”
Met veel animo helpen de Duitsche schoonen mee om door het aan­
bieden van versnaperingen enz. het den officieren en manschappen zoo 

aangenaam mogelijk te maken.

VORST VON BULOW.
De benoeming van den oud-Rijks- 
kanselier tot Duitsch gezant in Italië, 
heeft overal groot opzien gebaard. 
Daar v. Bülow in Italië zeer gezien 
is, verwacht men in Duitschland 

zeer veel van zijn werk.

DE DUITSCHE TROEPEN RUKKEN UIT.
Uit een der Antwerpsche vestingen rukken de Duitsche troepen uit tot het maken van een 

militaire wandeling.

VORSTIN VON BULOW
De goede ontvangst,-welke vorst 
Bülow ook vroeger in Rome ten deel 
viel, houdt zeker verband met ’tfeit, 
dat zijn vrouw, Maria Boccadelli di 
Bologna, een afstammelinge van het 
huis Camporeale, een Jtaliaansche

van hooge geboorte is.


