
PANORAMA

DE STRIJD AAN DE YSER DUURT VOORT

HET ONDERGELOOPEN LAND AAN DE YSER.
De plaats waar eens de Duitsche loopgraven lagen, en waaruit de Duitsche troepen door het opkomende water zijn verdreven. Aan vele Duitsche soldaten heeft deze verrassing het leven 

gekost en nog worden er dagelijks lijken gevonden, die- in het riet zijn blijven hangen.

UIT DE LOOPGRAVEN OM PERVYSE.
Commandant Fichel van de Fransche marine schrijft op zeer primitieve 

wijze een communiqué voor het hoofdkwartier.

WAT ER VAN DE St.-JEAN TE DIXMUIDEN 
OVER IS.

Ook van de mooie St.-Jeanskerk te Dixmuiden zijn na 
het bombardement slechts puinhoopen over.

DE KERK TE RAMSCAPELLE.
Ook het typisch Vlaamsche plaatsje Ramscapelle tusschen 
Veurne en Nieuwpoort is nu door het vuur geteisterd. De 

kerk is door de granaten totaal verwoest.

DUITSCHE MORTIEREN IN BELGISCHE HANDEN.
Bij de overstrooming in Vlaanderen zijn enkele Duitsche mortieren in handen der Belgen gevallen en naar Pervyse 
gebracht. De granaten dezer mortieren hebben veel schade in de Belgische loopgraven aangericht. Zij slaan een 

diep gat in den grond en bedekken alle -omstaanders met modder en aarde.

IN DE VERWOESTE KERK TE RAMSCAPELLE.
Een der graftomben in de geheel verwoeste kerk te Ramscapelle is als door een wonder 

zoo goed als gespaard gebleven.


