
HET SNEEUWT AAN DE YSER

HET ZWARE engelsche geschut temidden van de sneeuw.
De groote zekerheid der artillerie als voorbereidster en steun voor den infanterie-aanval is bijna in alle gevechten van dezen oorlog bewezen. Vandaar dat beide partijen op alle wijzen trachten 
hun vèrdragend geschut van groot kaliber in actie te brengen, teneinde van het verstverwijderde punt zonder eigen risico den vijand groote schade toe te brengen. Het Fransche 75 P.K. en 

het Engelsche zware geschut blijken in den huidigen strijd goede kwaliteiten te bezitten.

TWEE METHODEN VAN LUCHTVERKENNING. ENGELSCHETRANSPORTTROEPEN.

De meer primitieve, waarbij met behulp van lange ladders de 
stellingen van den vijand en de uitwerking van eigen geschut 
worden gecontroleerd, terwijl vlagsignalen dienst doen om het 
waaryenomene naar lagere regionen mede te deelen. Deze ladders 
kunnen, op gepantserde treinen aangebracht, tot dicht bij de 

gevechtslinie gebracht worden, wat hun waarde verhoogt.

De meest moderne methode, waarbij het vliegtuig dienst doet. Tot welke 
resultaten dit wapen voeren kan, bewijst o.m. de tocht van twee Engelsche 
vliegeniers naar het meer van Constanz, waar de beroemde fabriek van 
Zeppelins is. Welke resultaten daar bereikt zijn is niet vast te stellen, 
doch de daad op zichzelf is reeds opmerkingswaardig genoeg. Links op de 
foto de Engelsche vüegiuitenant Ö . *. die blijkbaar op een tocht over 

het Kanaal verongelukte.

De merkwaardige zekerheid waarmee de troepentransporten van de koloniën 
naar het Moederland en van daar naar het vaste land geschieden, heeft 
in alle kringen verrassing en bewondering gebaard. Aan boord der 
transportschepen wordt alles gedaan om dezen troepen comfort te bieden.

HOE HET ER IN PERVYSE UITZIET.
Temidden van de puinhoopen, welke de straten onbegaanbaar maken, bevinden zich de gaten, welke door de 
groote granaten in den grond geslagen zijn. Zooals onze foto bewijst, zakt een man tot aan de heupen in zulk een 
gat. De Belgische ruiters op den achtergrond dezer foto bewijzen dat Pervyse, of liever gezegd, wat van deze 

plaats overbleef, in handen der gealiiëerden is.

HOE HET ER IN DIXMUIDEN UITZIET.
Beurtelings Fransch-Duitsch, Duitsch-Fransch en zoo voort, bleef er van het eertijds zoo 
vriendelijke Vlaamsche stadje al even weinig over als van Pervyse. Onze foto toont het stads­

deel dat het dichtst bij den weg naar Nieuwpoort ligt.


