
PANORAMA

DE ZORG VOOR DE GEWONDEN

VOOR DE LICHTGEWONDEN. — Lichtgewonde Engelsche soldaten worden 
in speciaal daarvoor ingerichte auto’s vervoerd.

DOOR EEN GRANAAT GETROFFEN. — Uit den aard ontkomen ook de ambulance-wagens niet aan het 
oorlogslot. Verschillende ambulance-auto’s werden dan ook onbruikbaar

DE ERNST VAN HET HOSPITAAL.

In groote steden van bijna alle landen zijn in alle opzichten 
uitstekende hospitalen ingericht ter verpleging der ge­
wonden, waaronder vele hoogst-ernstige. Met voorbeeldige 
liefde en zorg wordt door de verpleegster haar moeilijke 
taak volbracht, ’t Zijn de stille heldinnen van den krijg. Wij 
geven hierbij een foto van een der hospitalen van Berlijn.

EEN HOSPITAAL TE BIRMDNQHAM.
EEN OPGEWEKT PARTIJTJE.

In de groote hal van het Universiteitsgebouw te Birmingham is een 
uitmuntend ingericht hospitaal geïnstalleerd.

De herstellende gewonden worden ook in de hospitalen 
op aangename wijze beziggehouden. Ze spelen hun 
kaartje en schrijven hun brieven. Een opgewekte geest, 
zoo schijnt het voorschrift, waaraan ook de pleegzusters 
meehelpen, bevordert de gezondheid van het lichaam.

HET CAMBRIDGE-HOSPITAAL.
Alles werk! ook in Engeland mede om de slachtoffers van den krijg zoo goed mogelijk te verplegen. De CambridgeTIniversiteit opende een hospitaal, waar 500 

verpleegden konden worden opgenomen en paste hierbij de openluchEverpleging toe.


