
DE ENGELSCHE TROEPEN OP HET VASTELAND

CANADEESCHE VRIJWILLIGERS,
die hun „Regiments-Papegaai-’ naar Europa meebrachten. Het is vooral bij de Engelsche troepen 
een gewoonte dat vele Compagniën een „regiments-kind” er op nahouden. Meestal zijn het honden. 
Hooglanders hebben ook wel eens een ram. De papegaai als „pet” zal wel een zeldzaamheid zijn.

DE VELDPOST.
De gemakkelijke communicatie welke tot nu toe tusschen Engeland en de Fransche Noord-kust 
bestaat, garandeert den Engelschen troepen een geregelde veldpostbezorging welke de soldaten zeer 

op prijs stellen.

Ondanks het verschil in taal, schijnen de Tommie’s zich best met de Fransche bevolking 
te kunnen verstaan.

Fransche kinderen vinden het een pretje en een eer om 
met een Engelschen soldaat te mogen wandelen.

ENGELSCHE ARTILLERIE IN ACTIE AAN HET FRONT.

GOEDE VRIENDEN


