
IN DE VUURLINIE IN NOORD-FRANKRIJK

BEIERSCHE TROEPEN IN DE VUURLINIE.
In de omgeving van Valenciennes en St.-Amand, waar nog voortdurend

wordt gevochten, vindt men veel Beiersche troepen.

DUITSCHE VERKENNERS VRAGEN DEN WEG.
Tusschen Bergen en St.-Amand komt men elk oogenblik Duitsche verkenners 

tegen, die naar den weg vragen.

DE ABDIJ TE St.-AMAND.
Een bij toeristen welbekend, prachtig bouwwerk, dat tot beden 
gespaard is, is de oude Abdij van St.-Amand bij Valenciennes.

HET PAARD WORDT BESLAGEN.
De verkenners hebben natuurlijk geen hoefsmid bij de hand 
en zijn daarom genoodzaakt het beslag van hun paarden

zelf na te zien.

KOUSEN STOPPEN.
Aan den weg treft men verschillende Duitsche 
soldaten aan, die bezig zijn hun kleederen te

herstellen.

KRIJGSGEVANGENEN EN GEWONDEN.
Te Valenciennes komen dagelijks treinen met gewonden en krijgsgevangenen

aan. Ook in de trams ziet men voortdurend zulke groepen.

DUITSCHE MARINIERS TE PAARD.
Kanonnen, die door de Duitsche soldaten zijn veroverd, worden door 

matrozen weggevoerd.


