
De Strijd om Antwerpen

DE BELGEN BIEDEN HARDNEKKIGEN TEGENSTAND.
Onze foto geeft een troepje Belgen, die enkele Duitsche Uhlanen onder schot nemen in 

een klein dorpje tusschen Antwerpen en Mechelen.

HET KERKJE VAN St.-GILES.
De toren van het welbekende aardige kerkje van St.-Giles is door een Duitsche granaat 

getroffen en voor het grootste gedeelte verwoest.

EEN ERNSTIG WOORD VOOR DEN SLAG
Aan de Belgische loopgraven ziet men voortdurend geestelijken, die den mannen moed 

inspreken en een ernstig woord toevoegen.

DE GEPANTSERDE AUTOMOBIELEN.
Luit. Marix (links op de foto) van het Fngelsche Koninkl. Vliegcorps is in een gepant­
serde automobiel slaags geweest met een troepje Duitsche wielrijders, die genoodzaakt 

weiden in een bosch te vluchten.

DE BELGISCHE M ITR Al LLEUSES.
Zooals bekend is, hebben de Belgische mitrailleuses een enorme slachting aangericht onder 
de Duitsche troepen. Over ’t algemeen worden deze mitrailleuses op paarden vervoerd.

DE AANVOER VAN AMMUNITIE.
De Belgische Infanterie wordt door middel van hondenkarren van ammunitie voorzien, 

daar de paarden in hoofdzaak voor de artillerie gebruikt worden.


