
DE ELLENDE VAN DEN OORLOG

Teekening van J. WIEGMAN,
UIT HUIS EN HOF VERDREVEN. naar een schets van een ooggetuige.

>

DAAR, WAAR DE DOODEN RUSTEN.

EEN SOLDATENGRAF.
Onze foto geeft een der vele soldaten 
graven, welke langs den weg in Oost

Pruisen voorkomen.

EEN GRAF VAN EEN OFFICIER:
De helm van den gesneuvelde op een 
primitief kruis, vormt de laatste hulde, 

aan den gevallene gebracht.

Een Joodsche begraafplaats aan de Oost-Pruisische grens werd door de 
voorbijtrekkende troepen geheel verwoest.

WAAR DE DOODEN BEWEEND WORDEN.
Onze foto geeft een der oorlogskerkhoven, welke achter de stellingen der fransche troepen werden 
ingericht. Na den slag aan de Marne konden vele der nagelaten betrekkingen de rustplaats der 

voor hun vaderland gevallen Fransche soldaten opzoeken.

EEN TREIN MET GEWONDEN.
Soldaten uit het Fransche leger, die in de worsteling, welke in Noord-Frankrijk zoovele 
slachtoffers vroeg, gewond werden, brengt men per trein naar de in zuidelijk Frankrijk 

ingerichte hospitalen.
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