PANORAMA

APPERE BELGISCHE LEGER. DENDERMONDE WEDEROM DOOR DE BELGEN BEZET.

wordt door de Belgische soldaten benut als een  yreeselijk is dit aardige plaatsje door den oorlog geteisterd en hoe droevig zal het den Belgen te moede zijn geweest, dat zij
van waaruit de vijand wordt bestookt. het stadje als zulk een verschrikkelijke ruine terugvonden.

IGELSCIHE VLIEGMACHINE

aven ontscheept. De bevolking, waaronder ook de vrouwen

groeten de Engelsche krijgers met groote sympathie. De -

ifgeloopen 'week door hun tochten in Duitschland hun grooter GEWOND VAN HET FRONT TERUG.

af en vaa{digheid bewezen. Een zeer interessant snapshot aan een van de stations in Noord-Frankrijk. Gewonde Turco’s komen terug uit den slag aan de Aisne. Als
leeuwen hebben zij gevochten en zij verlangen niets liever dan zoo spoedig mogelijk weer naar de gevechtslinie te kunnen terugkeeren,

VAN DE OOST-PRUISISCHE GRENS.

IDBEELD VOOR DE STAD LUIK Ock in Oost-Pruisen laat de oorlog zijn droeve sporen na. Wij geven hierboven een tweetal foto's van de verwoesting, die aldaar is aangebracht, De

insche Regeering gedecoreerd met het foto links geeft 't plaatsje Hohenstein, dat, zooals men ziet, totaal is platgeschoten. De foto rechts geeft viuchtelingen uit Allenstein, die nog trachten
Legioen van Eer. te redden wat er te redden valt.




