De opening der Staten-Generaal

te 's-Gravenhage op 15 September 1914

H. M. de Koninginen Z. K. H. Prins Hendrik
begeven zich naar de Ridderzaal.

DE OORLOG VAN 1870
(VERVOLG)

Gambetta was de ziel van de nationale ver-
dediging; aan zijn rustelooze energie was het
te danken, dat nieuwe legers van vrijwilligers
als uit den grond werden gehaald. Al kon de
vijand niet meer uit het land verdreven worden,
het Fransche volk heeft toch de bewondering
van Europa gewekt, door de heldhaftige wijze
waarop het de nationale eer verdedigde.

Naarmate de vestingen in het Ocsten van het
Land zich aan de Duitschers moesten overgeven,
kregen deze meer troepen ter beschikking voor
de insluiting van Parijs. In het laatst van Sep-
tember capituleerden Tou! en Straatsburg; den
27sten October gaf Bazaine zich te Metz over
met 173.000 man en al zijn kanonnen. Esn ernstige
poging om zich door den vijand heen te slaan
was door hem nooit ondernomen; van Metz uit
had hij onderhandeld zoowel met keizerin Eugé-
nie als met den koning van Pruisen; hij rekende
er op, dat spoedig de vrede zou worden gesloten
en hoopte dan met zijn leger een beslissenden in-
vloed te kunnen uitoefenen op het lot van Frank-
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Dr. Abraham Kuyper op weg naar de
opening der Staten-Generaal.

De Ministers Lely en Treub
gaande naar de Ridderzaal.

rijk. De tijding van Metz bracht Parijs wederin be-
weging; de regeering werd van zwakheid en verraad
beschuldigd; het volk drong het stadhuis binnen
en hield de leden derregeering een tijdlang gevangen
totdat de Nationale Garde hen verloste. Den 3en
November vroeg en verkreeg de regeering door een
plebisciet het bewijs, dat zij het vertrouwen der
Parijzenaars nog genoot. Ondertusschen was uit
de saamgestroomde vrijwilligers en het overblijfse!
van de geregelde troepen het eerste Loire-Leger
gevormd onder bevel van d'Aurelle de Paladines.
Zijn eerste krijgsdaden wekten groote verwach-
tingen; begin November moesten de Duitschers
Orleans ontruimen. Maar juist op dit oogenblik
werden zij versterkt door de troepen van Prins
Frederik Karel, die thans niet ianger noodig waren
voor Metz. De pogingen van het Loire-leger om
Pagijs te hulp te komen mislukten ; Orleans werd
opnieuw door de Duitschers bezet. In Decemberen
Januari beproefde het Fransche volk nog een uiter-
stekrachtsinspanning; eentweede Loire-legereneen
Noorderleger streden in het stroomgebied van Loire
en Somme en behaalde in 't begin ook eenige over-
winningen, maar moesten ten slotte terugwijken.
(Wordt vervolgd.)

RIDDERZAAL.

HET VERWOESTE DINANT

Van een onzer foto-correspondenten ontvingen wij nog bijgaande serie foto’s van Dinant die wij, ofschoon wij reeds in ons vorig nummer enkele foto’s van deze stad gaven,

toch te belangrijk vonden om deze niet op te nemen.

Richard Miller, Professor aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten te Dresden, als soldaat bij den Saksischen
Landstorm te Dinant, maakt schetsen in de verwoeste stad.

De R.K. Kerk te Dinant. Het bovengedeelte is verbrand, terwijl
het puin op het schip der Kerk zichtbaar is. Ook ziet men de opge-
blazen brug met links de door de Duitschers opgeslagen noodbrug.

PANORAMA VAN HET VERWOESTE DINANT,
GEZIEN VANAF HET FORT.

Klooster over de Maas, waar de stelling der Franschen was.
Het Klooster is als doorzeefd van Duitsche granaten.

Het fort te Dinant inwendig gezien. In de duidelijk zichtbare

Interieur der verbrande Kerk. Op de foto is duidelijk te zien,
gewelven bevinden zich de vuurmonden.

dat het schip der Kerk gespaard bleef.



