
TIJDENS HET RUSTUUR. HET ONTBIJT.
Deze foto’s, die ons door onzen correspondent in Duitschland werden toegezonden en door het legerbestuur aldaar werden goedgekeurd, geven een zeer goed idee van den Duitschen soldaat tijdens de rust. Onwillekeurig krijgt men 
wanneer men de berichten leest over het optreden van de Duitsche soldaten in dezen oorlog een cjansch ander idee, dan de foto links geeft. De foto rechts is vooral van belang met het oog op de berichten omtrent de voeding van 

het leger; moge de voeding al niet afwisselend zijn, de soldaten zien er niet na uit dat zij honger zouden lijden.

LUIT.-GENERAAL VON HEERINGEN. — Deze grijze generaal 
heeft met zeer veel succes opgetreden in den slag bij Mühl- 
hausen. De Keizer heeft hem dan ook begiftigd met het Ijzeren 
Kruis eerste klas, een onderscheidingsteeken, dat, evenals in 

1870, speciaal voor dezen oorlog is ingesteld.

ROODE-KRUIS COLLECTE IN BERLIJN.
Zooals uit de berichten blijkt is de vaderlandsliefde in Duitschland zeer groot. 
Duizenden vrijwilligers melden zich dagelijks aan en zij, die niet op deze 
manier hun vaderland kunnen dienen, maken zich op andere wijze verdienstelijk, 

door geld inzamelen voor het Roode-kruis enz.

DUITSCHE GEWONDEN.
Gaven wij in ons vorig nummer foto’s van gewonde Engelsche soldaten, die 
naar hun vaderland terugkeerden, hierbij geven wij een groepje Duitsche ge­
wonden, die hun kameraden vertellen van de verschrikkelijke tooneelen, die zij 

hebben meegemaakt.

UIT NANCY.
Wij geven hierboven een foto van de beroemde „Port de Ia Graffe” in 
Nancy, gezien van de stadszijde. Na de verwoestingen in België, vragen 
wij ons af: Hoe zal het met het prachtige Nancy gaan? Zou deze stad met 

haar fraaie gebouwen voor een verwoesting gespaard blijven?

DE GEVECHTEN IN MECHELEN.
Hoe er in en rond Mechelen verwoed gevochten is tusschen Belgen en Duit- 
schers, hebben ons de couranten reeds verhaald en de sporen ervan zijn aan 
de gebouwen zichtbaar. Wij geven hier een afbeelding van een kerk te 
Mechelen, waarvan een der muren tijdens het bombardement is getroffen door 
een granaat. Zonderling genoeg is de uitwerking ervan niet bijzonder ernstig.

ENGELAND EN ZIJN HULPTROEPEN.
Treffend is in dezen oorlog het samenwerken van de Engelsche kolonies 
met het moederland. Niet alleen dat men zich beijvert om levensmiddelen 
enz. naar Engeland te zenden doch uit alle kolonies stuurt men hulptroepen. 
Wij zien hierboven Lord Kitchener in gesprek met den aanvoerder van 

de Indische hulptroepen.


