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Z.H. BENEDICTUS XV.

Zijne Eminentie Kardinaal Giacomo della Chiesa, die thans onder den naam van Benedictus XV den Heiligen Stoel beklimt, werd op 21 November 1854 te
Genua geboren. Na volbrachte studién te Genua, werd hij 21 December 1878 tot priester gewijd. Nadat hij zijn studién aan de Academie voor adellijke
geestelijken had voltooid, werd hij verbonden aan het secretariaat voor Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden. Te Madrid was hij nog eenigen tijd in de
functie van Secretaris der Nuntiatuur werkzaam, waarna hij met Mgr. Rampolla, den Pauselijken Staatssegretaris, naar Rome ging, om aldaar verbonden te
worden aan het Staatssecretariaat, waarbij hij Jater het ambt bekleedde van Substituut. In 1907 werd hij door Pius X verheven op den Aartsbisschoppelijken
Zetel van Bologna, waar hij zich kenmerkte door zijn bijzonderen herderlijken zielenijver. Den 25sten Mei van dit jaar werd hij door Paus Pius X gepurperd.




