
NEDERLAND S HULP IN DIENST DER MENSCHHEID
HET ROODE KRUIS TE MAASTRICHT (Van onzen specialen oorlogscorrespondent.)

EEN MAN, DIE THANS OP DEN VOORGROND TREEDT.
Dr. D. Brocx, verantwoordelijk leider en chef der Roode-Kruis Hospitalen 
van Maastricht en omstreken. Het Roode-Kruis Hospitaal te Maastricht

is het voormalig Augustijnerklooster.

Groep verpleegsters en verplegers, dames en heeren uit Maastricht en omgeving, die in deze 
moeielijke tijden hun liefderijke hulp verleenden.

IN DE ZALEN. Broeder Faustinus, van de Stichting Joannes de Deo 
te Amsterdam, behandelt een gewonden Duitscher.

IN DE ZAAL DER ZWAARGEWONDEN. — In deze zaal, waar ieder streng wordt geweerd, 
bevonden zich de zwaargewonden, w. o. een met drie kogels in het hoofd. De zwaargekwetste 
links, verzocht de Zuster.... z’n haar te willen kammen voor de foto. ’s Menschen ijdelheid

eindigt eerst met den dood.

DE OPERATIEZAAL.. DE GEKWETSTE BELGEN: BURGERS EN MILITAIREN.
Foto links: Dr. D. H. van der Goot, chirurg uit den Haag, opereert een gekwetste. De man (Duitscher) die rechts wordt verbonden, heeft een afgrijselijke schotwonde in de kaak; de linkerwang is bijkans verdwenen en men ziet 
hem in de keel. De gewonde geneest bijzonder voorspoedig. Links van Dr. van der Goot, Mevr. Coenegracht-Volkers, hoofdverpleegster operatiezaal; daarnaast de Heer J. Vos, med. student (utrecht), een der assistenten ; andere 
zijde de Heer J. Hollerman, assistent. Geheel rechts verbindt de heer Joseph Stijns, ass.-apotheker den zwaargewonde. — Foto rechts: De 8- en 12-jarige mannekens rechts, zijn ook gekwetsten. De achterste kreeg een geweerkogel

door de'kuit. Geheel rechts een Belgische pleegzuster: Comtesse de Wavrin,


