
DE OORLOG IN EN OM BRUSSEL

DE OORLOG IN 1870.

Alvorens een geregeld overzicht te geven van 
de voornaamste krijgsoperaties in den oorlog 

van 1870 zullen wij hier eerst in ’t kort even 
mededeelen wat feitelijk de directe oorzaak is 
geweest dat de Koning van Pruisen den degen 
kruiste met den Keizer van Frankrijk.

Het ongelukkige Spanje, na jaren lang door 
kazerne-oproeren verscheurd en aan partijhaat 
opgeofferd te zijn, had eindelijk, den 17en Juli 
1868, den troon van koningin Isabella omgeworpen 
en bedelde, na maanden lang in een chaos ver­
keerd te hebben, rechts en links in Europa om 
een koning.

Toen nu bekend werd dat eindelijk een lief­
hebber voor den troon van Spanje gevonden en 
dit de Prins van Hohenzollern was, kwam men 
in Frankrijk los.

„Pruisen”, riep men „legt de hand op Duitsch­
land, op Rumenië, op Spanje: is de maat einde­
lijk vol?”

De gemoederen te Parijs raakten in gisting;

EEN SCHIPBRUG OVER DE SCHELDE.
Om een gemakkelijke verbinding tusschen Brussel en Antwerpen te hebben, hebben de Belgen 
een schipbrug over de Schelde gelegd. Natuurlijk is dit in hoofdzaak gedaan om het leger vlugger 

in Antwerpen te kunnen brengen.

DE BURGERWACHT VERLAAT BRUSSEL..
De fotograaf van de Vereenigde Fotobureaux, die de foto’s van deze pagina heeft vervaardigd, heeft de laatste 
oogenblikken, dat het hem vergund was in Brussel te fotografeeren, benut om de burgerwacht, die op bevel 

van de regeering de wapens gaat inleveren, te vereeuwigen.

BEWAKING DOOR oe BURGERWACHT.
De burgerwacht had niet alleen tot taak de orde te 
bewaren, doch ook voor de banken enz. te zorgen.

VLUCHTELINGEN UIT DIEST.
De arme stumperds die bij het naderen der Duitschers beangst de vlucht namen, trachtten nog zoo­
veel mogelijk van hun bezittingen te redden. In hoofdzaak zag men ze met kleederen en beddegoed.

BARRICADES OM BRUSSEL. — Oorspronkelijk schijnt het plan te 
hebben bestaan om Brussel nog te verdedigen. Óm evenwel een bom­
bardement te voorkomen zijn de barricades maar weer weggenomen.

ENGELSCHE OFFICIEREN IN BRUSSEL..
Bij de Roode Kruis-dienst in België hebben zich ook Engelsche 
doctoren aangesloten, wuarvan wij hierboven een viertal in beeld brengen.

DIEST DOOR DE DUITSCHERS BEZET.
Wij geven hierboven een foto van het stadhuis te Diest, even voordat 
de Duitschers het bombardeerden. Voor het stadhuis de burgerwacht.

tusschen de kabinetten van Berlijn en Parijs werd 
de gedachtenwisseling met den dag scherper tot­
dat eindelijk 15 Juli 1870 officieel den oorlog 
aan Pruisen door Frankrijk werd verklaard.

Weldra zou het eerste kanongebulder zich doen 
hooren en het voorwendsel tot dezen bloedigen 
krijg, Prins Leopold van Hohenzollern, bij het 
eerste hooren daarvan reeds vergeten zijn.

Een tweede vraag die ons nog ter beantwoor­
ding overblijft is de verhouding van de getal­
sterkte van het Fransche en Duitsche leger. Het 
was den Keizer van Frankrijk bekend dat Pruisen 
in korten tijd 900.000 man onder de wapenen 
kon brengen, welk cijfer, met medehulp van de 
Zuid-Duitsche Staten tot 1.100.000 man opklimmen 
kon, terwijl Frankrijk slechts het cijfer 600.000 
kon bereiken. De helft van de wezenlijke legers 
slechts in ’t veld kunnende komen, stond Frank­
rijk in verhouding tot Duitschland van 300.000 
tegen 500.000 man. De vergoeding nu moest in ’n 
handige manoeuvre van het Fransche leger gevon­
den worden. Of deze is opgegaan, hopen we in 
de volgende overzichten na te gaan.

EEN VERNIELD CAFÉ TE BRUSSEL.
De eigenaar heeft op de planken kennis gegeven dat het huis 
aan een Belgische familie behoort, teneinde verdere ver­

nielingen te voorkomen.

DIEST WORDT VERLATEN. — Bij het naderen van de Duitsche 
troepen kreeg de burgerwacht order Diest te verlaten. Wij zien op 

bovenstaande foto een troep wielrijders op weg naar Brussel.

VERPLEGING VAN GEWONDEN.
Op alle mogelijke wijze wordt er ook in Brussel geprobeerd het den gewon­

den zoo aangenaam mogelijk te maken b.v. door voorlezen enz.


