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plaats van het lijk van Luitenant-
Generaal Cornelius Rudolphus Theo-
dorus Krayenhoff. Deze groote Neder-
lander werd 2 Juni 1758 te Nijmegen
geboren en overleed aldaar 24 Nov.
1840.Sedert dit jaar rustte zijn gebeen-
te op het naar hem genoemde fort dat
aan de Westzijde van deze stad tegen
den Waaldijk gelegen is. Het kasteel is
thans echter vervallen en de ophaal-
brug, dietoegang geeft tot de slotpoort,
durft geen menschenvoet-haast te be-
treden zonder vrees voor inzakken.
Het inwendige van het gebouw geeft
slechts een idee van verval en vroegere
grootheid.
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Het ligt zeker niet op ons terrein
om hier uit te wijden over de groote
verdiensten van Generaal Krayenhoff.
Eenige korte biografische herinnerin-
gen mogen hier volstaan.

Zooals boven gezegd werd hij in
1758 te Nijmegen geboren. Zijn ouders

werd ons wel-
willend afgestaan
door C. R. T. Baron
KRAYENHOFF, te Utrecht.

C.R.T. BARON
KRAYENHOFF.
Geboren 2 Juni 1758.
Overleden 24 November 1840.

waren Cornelis Johannes Krayenhoff,
majoor ingenieur, enClara Jacoba de
Man. Zijn eerste opleiding ontving hij
van zijn vader, zonder bepaalde be-
stemming. De onaangenaamheden, die
deze gedurende zijn militaire loopbaan
had ondervonden, waren oorzaak dat
hij zijn zoon den militairen stand ont-
raadde en hem liet studeeren. In zijn
vrijen tijd oefende hij zich echter in de
vestingbouw en toen hij zich later door
de onlusten tusschen de Patriotten en
Prinsgezinden bij de eerstgenoemden
aansloot, kreeg hij een betrekking aan
't hoofdkwartier van Generaal Daen-
dels. Door deze werd hij in 1793 afge-
zonden om de revolutie te Amsterdam
voor tebereiden en slaagde daarin naar
wensch. In 1799 werd hij bij delanding
der Engelschen licht gekwetst. De
onderhandelingen met Prins Lodewiik
Napoleon te Lent, betreffende het
Fransche Leger tot verdediging der
Bataafsche republiek in 1805 afgezon-
den, werden in hoofdzaak door hem
gevoerd. Van 1809—1810 was hij
minister van oorlog. Na het vertrek
der Franschen verhief Willem [ hem
in den adelstand. In 1830 werd hij
gepensionneerd en bracht verder zijn
laatste levensjaren te Nijmegen door
met het schrijven van verschillende
wetenschappelijke werken.

HET TURNFEEST VAN DEN AMSTERDAMSCHEN TURNBOND

IN HET STADION.

De vorige week Zondag heeft in het Stadion te Amsterdam een turnfeest plaats gehad, georganiseerd door den A. T. B. Wederom is gebleken hoe het stadion, deze moderne arena, bij uitsiek
geschikt is voor grootsche sportbetoogingen. Een schitterenden aanblik bood het prachtige veld, waarop zich in het wel een beetje blakerende zonnetje ‘'n 2000 turnsters en turners bewogen. En dat de
betooging in den smaak viel, bewees wel het gedurig applaus. Hierboven een paar fraaie opnamen van het zoo uitstekend geslaagde feest.

BOKSEN.
Naar aanleiding van de belangrijke, evenwel onbeslist
gebleven, boksmatch, die de vori%c week heeft plaats

gehad tusschen Carpentier en Gun

oat Smith, geven wij
hierboven een zeer mooie houding van den trainer van Smith.

REINHOLD BOEHM,
die onlangs het duurrecord vliegen
op 24 uur 12 min. heeft gebracht.
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JOHN C. PORTE,

Bij den wedstrijd Maasgieken over 9 K.M. de vorige week te Rotterdam gehouden, werd de zege de Engelsche luitenant-aviateur, die
behaald door bovenstaande ploeg van Nautilus. V.l n.r. W. Bekker, H. A. de Bij Jr, W.C. Grootenhuis, met een hydroplane den Atlantischen
A. G. Staan; in het midden A. Overstrijd.

oceaan wil oversteken,



