
(foto Henri Manuel)Vertrek van de Sngelsche Souvereinen uit Parijs.

Het leven van vorstelijke personen schijnt, wel 
bezien, al niet begeerenswaardiger dan dat van 
gewone stervelingen.

Aan algemeen maatschappelijke verplichtingen 
kan, in onze dagen, een vorst zich veel minder 
onttrekken dan een burgerman, ofschoon hij ze 
stellig even vervelend vindt.

Er zijn zich noemende democraten, die, ten 
onrechte, meenen, dat hun inzichten op maat­
schappelijk en staathuishoudkundig gebied nood­
wendig met zich moeten brengen een verwaarloozing 

van omgangs- en beleefheidsvormen. Maar de 
democratische staatshoofden van democratisch 
geregeerde landen weten wel beter. Zij weten dat 
tusschen volken dezelfde beleefdheden en kleine 
vriendelijkheden gelden moeten, die, als les 
petits cadeaux, de vriendschap tusschen per­
sonen onderhouden.

Zij hebben wat men gewend is representatieve 
verplichtingen te noemen en de meesten hunner, 
koningen en presidenten, nemen die met nauwgezet­
heid waar, naar de regelen van zekere ongeschreven 

wetten, die men het protocol noemt, naar bepaalde 
zeden en gebruiken, door de gewoonte tot wet 
gestempeld. Het is een oude rechtsregel, dat daar 
waar wettelijke voorschriften ontbreken, gewoonte 
recht schept.

Nu zijn deze gebruiken vele en velerlei.
Men zendt een ridderorde, een oorlogsschip, een 

gansche vloot-afdeeling, een enkelen gezant of een 
geheele afvaardiging, of — en dat is de hoogste 
beleefdheid — men wisselt bezoeken.

In den regel is zulk bezoek een ware bezoeking.

‘Het geschenk voor de ‘Koningin: een prachtige oud-ailveren spiegel.
(foto Newspaper lil)

7Iet geschenk voor den “Koning: een gouden beker 'met de Sngelsche 
wapens en het Parysche wapen. (foto Newspaper lil)


