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BIJ DE JAARWISSELING.
OOR de eerste maal vieren uitgevers en samenstellers van ..Panorama het feest der jaarwisseling met hun trouwe inteekenaren 
en lezers saam. Reeds mag van „trouwe” lezeressen en lezers gesproken worden. Want'waarlijk, ofschoon ons geesteskind 
— een weekblad, dat zijn weg vindt, groeit snel — ter nauwernood de lange jurk heeft uitgetrokken, heeft het reeds zoo­
veel bijval en belangstelling ondervonden, dat wij alle reden hebben om daarvan met dankbaarheid te gewagen.

Wij beloofden om. dank zij de toepassing van een voor ons land geheel nieuwe drukwijze. de rotatie- 
koperdiepdruk, het aantal der verluchte bladen te vermeerderen met een dat in degelijkheid van inhoud, in vlugheid bij 
het volgen der gebeurtenissen, in schoonheid en uitvoering vooral, zou kunnen wedijveren met het beste dat in eigen land

en in den vreemde, voor zoo matigen prijs geleverd kon worden en geleverd wordt.
Hebben wij woord gehouden?
Daarop is het antwoord gegeven door de duizenden, die ons aanstonds hun inteekening toezonden, door de andermaal duizenden 

die er de voorkeur aan gaven ons weekblad bij losse nummers te koopen. Daarvan getuigen de talrijke waardeerende beoordeelingen, die wij 
mondeling en schriftelijk ontvangen mochten en waarvoor wij onze diepgevoelde erkentelijkheid uitspreken.

Al die waardeering zal ons een spoorslag wezen om ook in het jaar dat beginnen gaat, onze krachten in te spannen om aan „Panorama 
blijvend de plaats te verzekeren, die het reeds thans mag innemen naast de beste geïllustreerde weekbladen van West- en Midden-Europa, 

Semper crescendo! zal onze leus wezen, in eenvoudig Nederlandsch omgezet: steeds beter!
En hiermede hebben wij van ons zelven genoeg gesproken.
Maar de lezer zal het begrijpen en vergoelijken. Het is immers zoo algemeen-menschelijk om bij de jaarwisseling de balans op te 

maken van het wel en wee dat het afgeloopen jaar bracht.
Wat ons eigen land betreft kan met dankbaarheid worden getuigd, dat 1913 een goed jaar was. Een jaar van groote welvaart 

voor schier alle takken van handel, nijverheid, bedrijf. Een jaar, dat onze internationale positie versterkte en bevestigde. Een jaar van nationaal 
feestbetoon, dat ons — na een verwoeden partijstrijd bij de stembus — gelegenheid gaf om aan de wereld te toonen wat wij op menig 
gebied vermogen. Een jaar dat nieuwe lauweren vlocht voor onze mannen van wetenschap en kunst. Een jaar waarin ons de gelegenheid 
werd geschonken om echt-Nederlandsche gastvrijheid te oefenen aan de velen die uit alle oorden der wereld tot ons kwamen.

Een goed jaar dus voor het land, voor het volk, voor Haar, niet in de laatste plaats, in wie wij bij alle verscheidenheid van inzicht 
het symbool onzer nationale eenheid en onafhankelijkheid blijven zien, die het wel en wee van Haar volk medeleeft.

Tot onze geëerbiedigde Koningin, tot de leden van haar Huis, gaan in dit uur van jaarwisseling onze beste wenschen uit.
Moge het Grooter-Nederland wèl gaan in 1914! Moge dat jaar zijn een in menig opzicht even voorspoedig jaar als 1913. 
Heil en zegen aan allen die dit lezen!
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