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T4aar huis terug na de doopplechtigheid

LA BELLA EN DE GONDELS.
e oude zegswijze.
alle oorden der wereld het schoone Italië komen bezoeken, dat dit 

men die van Napels genoten hebben of genieten willen, in den regel 
om ook nog het wondere mooi van Venetië in zich op te nemen­

door dichters bezongen, door oudheidkenners bewonderd door ro- 
iet water van uw Canale Grande moge niet reiner zijn dan dat van 
ëzy van het spelevaren op slanke gondels, nauw zichtbaar bewogen 
vijl in den blanken avond mandoline getokkel begeleidt den tenorino, 
kweelt.
ond te komen, — er begint iets te tanen aan Venetië s oude roem, 
undraaien. Wimt gelijk het paard allengs verdreven is door de auto, 
te worden verdreven door stoom- en motorbooten. De gondel die den 
n alle omstandigheden des levens: voor den gang naar de Kerk, bij 
laar het Kerkhof; vpor het vervoer van minnende paren, voor den 
tondel, die alle geheimen van het leven der Venetianen heeft gekend, 
il moeten geofferd worden op het altaar van den vooruitgang.
r, gaan den strijd tegen de nieuwerwetsche vaartuigen opgeven. Die 
zullen, naar nieuwere inzichten van gildewezen vereenigd, een eigen 

an als te Londen met de hansom. Niet opeens, maar langzamerhand 
iet enkel in het verkeerswezen, maar in heel het leven van de oude 

lotorbooten, zal wezen als hazepeper . . . van konijn.
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